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Geachte Raadsleden;

Als kind speelde ik vroeger in en om het huis en op het schoolplein veel met een
tennisballetje . Dit balletje lag enorm lekker in de hand, was lekker licht, en had een
enorme veerkracht. Ik oefende er mijn oog-handcoordinatie mee, en wist na een
tijdje er mijn doelen waarop ik richtte haarzuiver mee te raken. Dit tot groot
verdriet van mijn ouders, die regelmatig in huis goederen moesten vervangen, die
door de veerkracht van het balletje, en mijn precisie sneuvelden.

Later in mijn puberjaren sneuvelden er enkele ruitjes, liepen kippen bij ons verdacht
vaak nog enkele meters rechtop over het erf, om het volgende moment bewusteloos
ter aarde te vallen, hetgeen vader Bruins noodzaakte zoonlief meer dan eens op te
sluiten in de schuur om deze beestjes de tijd te gunnen weer bij te komen.

Als inwoner van de gemeente Gendringen was ik persoonlijk niet erg blij toen we met
z’n allen gingen fuseren met de gemeente Wisch. Niet zozeer omdat ik iets tegen de
gemeente Wisch had, maar meer omdat het wereldje waar ik als jongeman toen in
leefde, niet erg groter was dan de gemeentegrenzen van de gemeente Gendringen, en
alles overzichtelijker en voor mij althans ook compleet was. Er waren scholen genoeg
voor leerstof die je nooit meer ging gebruiken, Fabrieken waar je je geld kon
verdienen hetgeen je weer kon besteden in supermarkten die de dorpswinkels al
hadden verdrongen, enzovoorts enz. En dan kwam van al dit er nog zo’n enorm
gebied erbij!! Met als gevolg dat door de jaren heen het meeste is verdwenen, maar
dat het leven er door al die schaalvergroting er niet plezieriger en goedkoper voor de
burger is geworden. Zie de gemeente Gendringen als het tennisballetje, de gemeente
Oude Ijsselstreek als een voetbal. Het tennisballetje was met een hand te vangen, bij
een voetbal heb je al gauw beide handen nodig.

En nu? Nu vraagt U mij en alle inwoners van deze gemeente Oude Ijsselstreek en
natuurlijk ook de burgers van de gemeente Doetinchem om die voetbal te gaan
vervangen voor een grote strandbal. Daar heb ik persoonlijk, en met mij meerdere
mensen grote bezwaren tegen.

Zoals U weet hebben beide Gemeenten financiéle problemen, wordt het ieder jaar
weer opnieuw steeds moeilijker de begrotingen rond te krijgen, duurt het traject
waar besluiten in genomen worden steeds langer, vergen de voorbereidingen om
daadwerkelijk iets te verwezenlijken waarop de burger en buitenlui wel op stonden te
wachten steeds meer tijd, met als gevolg dat wanneer iets eindelijk wordt opgeleverd,
het totaal er niet uitziet wat de bedoeling was, het veel te duur is uitgevallen, en dan
om het in stand te houden er veel meer nog moet worden

gevergd, dan dat menigeen ooit van plan was er aan te besteden in zowel financieel
opzicht, alswel in organisatie en regelgeving. Een goed voorbeeld is het complex
waarin we nu zitten.



St

Gaat dit alles straks weer net zo hard te gronde, als de fusie door zou gaan, en alles
wederom weer dient te worden herverdeelt, maar dan rondom Doetinchem?

Nu is al sprake ervan, dat bijvoorbeeld WSW-bedrijven gecentraliseerd moeten
worden in een provincie, met als gevolg dat voor die duizenden werknemers alleen al
aan het woon-werkverkeer er een maandloon aan op gaat, zeker met de huidige
brandstofprijzen, want dan zitten we niet meer in Doetinchem, maar allemaal te
punniken in Arnhem.

En wat te denken van alle voorzieningen, die ook wederom dubbel aanwezig zijn, en
elkanders werk overlappen? daar zal net als 30 jaren geleden er flink in worden
gehakt, gebogen en vervormd, met alle kosten vandien, om maar niet te spreken van
het afstoten van werk, werkplekken, en bovenal de kennis die een en ander heeft
gevergd om tot dat te komen wat het nu is, hetgeen net als de dorpswinkel verloren
gaat. Tevens vind ik persoonlijk, dat eer er sprake kan zijn van een fusie met deze
twee gemeenten die nog zoveel problemen hebben op te lossen ieder voor zich, zowel
op financieel gebied, sociaal-maatschappelijk vlak, infrastructuur, maar bovenal de
herkenbaarheid en eigen identiteit van iedere gemeente deze die eerst dienen te
worden opgelost en afgehandeld, eer er sprake kan zijn van een opdracht tot het
komen van een gemeente die log, onoverzichtelijk, niet te besturen, en totaal geen
eigen gezicht heeft of zal krijgen. Met mij zijn meerdere burgers tevens niet van
plan, gezien de hoogte van de huidige gemeentelijke belastingen om mee te gaan
betalen aan een gemeente die nagenoeg failliet is, die dan wordt tot een gemeente die
dubbel failliet gaat, waarvan strakjes de bewoners weer in de rij staan voor de
gaarkeukens voor voedsel, de lommerd voor kleding, defensie voor werk en tucht,
het Leger des Heils voor geestelijke bijstand, en een oude stal en/of hooiberg als
slaapplaats.

We leven niet meer in de tijden van Swiebertje en Saartje en Bromsnor.

Ik vraag U derhalve vriendelijk maar met klem; Maak het U allen toch niet zo
moeilijk, laat deze Gemeente Oude Ijsselstreek toch een voetbal blijven. Een
strandbal is dun, en makkelijker kapot te krijgen dan zo’n lederen vijfje, en bedenk
eens het volgende: zelfs volwassenen voetballen, maar je wordt al gauw voor dement,
kinds en mietje aangezien als je als 30plusser met een strandbal aan het spelen bent.

Tenslotte nog een vraag die ik graag van beide zeer gewaardeerde burgervaders
beantwoord wil zien: Aangezien U beiden bijna uit Uw voegen barst van de ambities,
hoe gaat U dat nu oplossen met uw collega uit Doetinchem ? gaat U met elkander op
het Simonsplein volgend jaar armpje drukken tijdens een intermezzo van: ”De
sterkste man van Nederland” wie onze nieuwe burgervader van U beiden wordt, of
heeft U al door hoe en op welk tijdstip U het tennisballetje moet gaan gooien, eer U
zelf net als ik in mijn jeugd ......... dat haantje laat ophouden met ‘smorgens te vroeg
te kraaien ? Dan heeft U deze nodig !!!!

Ik dank U allen hartelijk voor uw aandacht, en ik hoop dat mijn bijdrage U allen
weer tot bezinning heeft gebracht, en dat uw aandacht weer uitgaat naar dit erf,
Alex J.J. Bruins, Fazantstraat 39, 7071 HG, Ulft.



